


Valt er te leven?




2 Corinthe 4:7-18



Q]

Nieuwe kleren en toch ...

e Nieuwe schepping (2 Cor. 5:7)

e Als je in de spiegel kijkt :
o doe wat ik niet wil
o veel verdampt, verbleekt, ...
o het wordt niet beter
o externe druk
o kortom : 2 Cor.1:8



9

Gewogen en te licht bevonden

e Evaluatie niet fraai

e En toch : elke dag nieuwe (v. 16)



Bij nader toezien

e Hoe is het bij Paulus ?
o V. 8-9 :watis er wel en niet?
o Ik vermag alle dingen (Fil. 4:13)

o In alles tevreden-zijn geleerd (Fil. 4:11)



Q]

Hoe gaat dit?

e God :
o Door Hem geroepen (v.1)
o Hij Is mijn kracht (v.7)
o Niet zelf bekwaam (3:5)

e Je moest eens weten
o Straks mee levend gemaakt (v.14)
o Eeuwig gewicht van heerlijkheid (v.17)

o Je leeft niet voor jezelf (v. 15)



Q]

Hoe verder?

o 2 realiteiten : elke dag ...
o Eilgen kwaad (Math. 6:34)

o Gods weldaden nieuw (Klaagl. 3:22-23)




